Mevr. J. Wouters-Douma
Akkerstraat 25
Tiel

Aduard,., 9 maart 1995

Geachte mevr. Wouters,

Zoals telefonisch met u besproken stuur ik u hierbij een
aantal kopieen van brieven en een KkKopie van het artikel in het
dagblad 'De Gelderlander' wvan 10 januari Jjl. Ook treft u de
foto's aan van de drie jongens die destijds zijn verdwenen.

Het is misschien wel goed dat ik mijzelf even aan u voorstel:

Miin naam is Jannes Wobbes, geboren op 15 Jjanuari 1948 als
zoon van de jongste broer van Hendrik Wobbes. Ik ben de zoek-
tocht naar miin oom en ziin 2 vrienden begonnen in oktober
1993, dat was namelijk het moment dat er geen naaste familie-
leden wvan mijn oom meer in leven waren. QOok ziin verloofde,
meji. Geesje Holtman, leefde toen al niet meer. Via informatie
van familie wvan Jan Gouman en het artikel 1in de Gelderlander
en de brieven ben ik u op het spoor gekomen. Het doel van mijn
zoekactie 1is om te achterhalen wat er met de 3 jongens is
gebeurd. Ik heb inmiddels sterke aanwijzingen dat ze in handen
van de Duitsers zijn gevallen en door hen =zijn geliguideerd
maar zekerheid hebben we nog niet. Momenteel wordt er ook in
Duitsland onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen wvan
destiids en daarom is het van belang om te achterhalen onder
welke schuilnamen de jongens destijds opereerden.

Ik hoop dat u na lezing van de stukken zich nog iets kunt
herinneren van de gebeurtenissen van destijds. In ieder geval
zou ik het =zeer op prijs stellen om, zo mogeliik, hierover nog
sens met u door te praten. Als u er geen bezwaar tegen hebt
dan neem ik binnenkort wel weer eens contact met u op.

Graag wil ik u alvast harteliik dank zeggen voor de moeite.

Met vriendeliike groegiw

J. Wobbes
Snikweg 32
9831 PR Aduard
tel. 05903-2268



